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Orgelspel 
 
Lied voor de dienst, lied 470: 1, 3 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Als God mij vertroost, is ‘t kruis niet te zwaar, 
    dan ken ik geen vrees in ‘t bangste gevaar, 
    dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
    en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 
 
4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 
    de rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw, 
    Ik zal Hem nog prijzen in ‘t uur van mijn dood, 
    dan rijst nog mijn loflied: ‘zijn goedheid is groot!’ 
 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kaarsen 
     
    De gemeente gaat staan 
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Bemoediging en groet: 
 
V  In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
A  Amen. 
V  Onze hulp in de Naam van de Heer 
A  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V  O God, keer U om naar ons toe 
A  en doe ons weer leven met hart en ziel. 
V  Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
A  en geef ons uw heil. 
V  Zegen ons met vrede en laat lichten Heer uw aangezicht. 
A  Amen. 
  
Lied 627: 1 en 2 uit “Hemelhoog” 
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2. Abba, Vader, laat mij zijn 
    slechts van U alleen. 
    Dat mijn wil voor eeuwig zij 
    d’uw’ en anders geen. 
    Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
    Laat mij nimmer gaan. 
    Abba, Vader, laat mij zijn 
    slechts van U alleen. 
 
    De gemeente gaat zitten 
 
Inleidend woord 
 
Kyrië-gebed 
 
Glorialied: lied 413 
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2. Alles wat U prijzen kan, 
    U, de Eeuwige, ongeziene, 
    looft uw liefde en zingt ervan. 
    Alle engelen, die U dienen, 
    roepen U nooit lovensmoe: 
    ‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 

3. Heer, ontferm u over ons, 
    open uwe vaderarmen, 
    stort uw zegen over ons, 
    neem ons op in uw erbarmen. 
    Eeuwig blijft uw trouw 
    bestaan – 
    laat ons niet verloren gaan. 

 
 
Dienst der gedachtenis 
 
 
Gedicht 
 
 
Inleiding op het herdenken  
 
 
Wij noemen de namen: 
 
Johannes Pieter Greveling 
overleden op 27 oktober 2023 in de leeftijd van 71 jaar 
  
Pieter Brandi 
overleden op 3 november 2023 in de leeftijd van 84 jaar 
  
Lucie Agnes van Egmond-Bunschoten 
overleden op 18 december 2023 in de leeftijd van 95 jaar 
  
Grietje de Wilde-Vos 
overleden op 24 december 2023 in de leeftijd van 82 jaar 
  
Anneke Vlot-Posthuma de Boer 
overleden op 29 december 2023 in de leeftijd van 92 jaar 
  
Kobus Kramer 
overleden op 18 januari 2024 in de leeftijd van 87 jaar 
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Lied 731: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Korndörffer 
overleden op 29 januari 2024 in de leeftijd van 76 jaar 
  
Hendrikje van Veldhuizen-Timmerman 
overleden op 26 maart 2024 in de leeftijd van 95 jaar 
  
Pieter Bommel 
overleden op 30 maart 2024 in de leeftijd van 84 jaar 
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Hendrikus Johannes van Loon 
overleden op 5 april 2024 in de leeftijd van 94 jaar 
  
Louise Warmelta Aganetha Kamminga-Quentin 
overleden op 9 april 2024 in de leeftijd van 91 jaar 
  
Willem Laan 
overleden op 9 mei 2024 in de leeftijd van 85 jaar 
 
 
Lied 731: 2 
 
Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 
 
Annigje Bastiaantje Haeck-van Heteren 
overleden op 27 mei 2024 in de leeftijd van 88 jaar 
  
Jan van der Veen 
overleden op 14 juli 2024 in de leeftijd van 87 jaar 
  
Johan Paul Ernst Held 
overleden op 26 juli 2024 in de leeftijd van 77 jaar 
  
Maria Schop-Ravenhorst 
overleden op 12 augustus 2024 in de leeftijd van 90 jaar 
  
Piet Moens 
overleden op 17 september 2024 in de leeftijd van 82 jaar 
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Haebeltje Schram-Visser 
overleden op 20 januari 2024 in de leeftijd van 68 jaar 
 
Lied 731: 3 
 
Vergeet niet hoe wij heten, 
wij heten naar uw naam. 
Uit duizenden gebeden 
stelt zich uw eenvoud saam. 
Want zo zijt Gij gebroken, 
gelijk het ene licht, 
van naam tot naam gesproken, 
van dag tot dag ontloken, 
zo zien wij uw gezicht. 
 
 
De overledenen die wij nu gaan noemen gedenken wij door één enkele 
kaars aan te steken: 
 
Jacoba Smit-Borgman  
overleden op 28 september 2023 in de leeftijd van 71 jaar 
  
Johanna Cornelia de Kleijn-van Bijnen 
overleden op 31 december 2023 in de leeftijd van 95 jaar 
  
Maria Johanna van Huut-Schouwvlieger 
overleden op 24 januari 2024 in de leeftijd van 87 jaar 
  
Pieter Johannes Jan Hoogesteger 
overleden op 6 juni 2024 in de leeftijd van 79 jaar 
  
 
De gezamenlijke kaars wordt aangestoken 
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Voor ieder die dat wil is er nu de gelegenheid om een kaarsje aan te steken  
 
Tijdens de rondgang zingen we lied 598  
 
 
-  Als afsluiting van de herdenking zingen we staande: Lied 725 
 
- De gemeente gaat zitten 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kindermoment 
Lied: “Wij gaan voor even uit elkaar” 
 
1e Schriftlezing:   Hooglied 8: 6 - 7 
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Als afsluiting van de herdenking zingen we staande lied 725 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. O heiligen vanouds, 
    die ons zijn voorgegaan 
    en alle strijd voorbij 
    nu rond uw koning staan, 
    uw grote koor 
    in ’t zoete licht 
    van zijn gezicht 
    zingt ons nu voor! 
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3. Gij heiligen van hier, 
    zing met uw aardse stem 
    hoezeer uw hart verlangt 
    naar ’t nieuw Jeruzalem. 
    Hef dan het hoofd 
    en leef voorgoed 
    haar tegemoet. 
    God zij geloofd. 
 

 4. Ook ik zing voluit mee 
    de glorie van de naam; 
    met hart en ziel ben ik 
    zijn liefde toegedaan! 
    Dat tot het eind 
    mijn leven lang 
    vol van gezang 
    om Hem mag zijn! 

    De gemeente gaat zitten 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kindermoment 
 
Lied:  Wij gaan voor even uit elkaar 

           en delen nu het licht, 
           dat licht vertelt ons iets van God  
           op Hem zijn wij gericht. 

 
 
1e Schriftlezing: Hooglied 8: 6 – 7 
 
[6] Draag mij als een zegel op je hart, 
als een zegel op je arm. 
Sterk als de dood is de liefde, 
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. 
De liefde is een vlammend vuur, 
een laaiende vlam. 
[7] Zeeën kunnen haar niet doven, 
rivieren spoelen haar niet weg. 
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, 
dan werd hij smadelijk veracht. 
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Lied 845: 1 en 2 (op de melodie van Psalm 86) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e Schriftlezing:   1 Petrus 4: 7 - 11 
 
 
 
2. Tijd van troosten tijd van tranen 
    tijd van mooi zijn tijd van schamen 
    tijd van jagen nu of nooit 
    tijd van hopen dat nog ooit. 
    Tijd van zwijgen zin vergeten 
    nergens blijven niemand weten 
    tijd van kruipen angst en spijt 
    zee van tijd en eenzaamheid. 
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2e Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 – 11 

[7] Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees 
helder van geest, zodat u kunt bidden. [8] Heb elkaar vóór alles innig 
lief, want liefde bedekt tal van zonden. [9] Wees gastvrij voor elkaar, 
zonder te klagen. [10] Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het 
goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. [11] Voert u 
het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u 
anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u 
alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht 
toekomt, voor eeuwig. Amen. 
 
Lied 845: 3

Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

 
Overdenking 
 
Lied 657 
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2. Al is mijn stem gebroken, 
    mijn adem zonder kracht, 
    het lied op and’re lippen 
    draagt mij dan door de nacht. 
    Door ademnood bevangen 
    of in verdriet verstild: 
    het lied van uw verlangen 
    heeft mij aan ’t licht getild. 
 
3. Het donker kan verbleken 
    door psalmen in de nacht. 
    De muren kunnen vallen: 
    zing dan uit alle macht! 
    

    God, laat het nooit ontbreken 
    aan hemelhoog gezang, 
    waarvan de wijs ons tekent 
    dit lieve leven lang. 
 
4. Ons lied wordt steeds  
    gedragen 
    door vleugels van de hoop. 
    Het stijgt de angst te boven 
    om leven dat verloopt. 
    Het zingt van vergezichten, 
    het ademt van uw Geest. 
    In ons gezang mag lichten 
    het komend bruiloftsfeest. 

 
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - gezongen Onze Vader  

(Lied 369b) 
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Inzameling van de gaven 

Terugkeer van de kinderen 

Uitleg door de ouderling van dienst over de gang van zaken na de zegen. 

    De gemeente gaat staan 

Slotlied: lied 263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
    bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
    de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
    het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
    een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
    De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
    wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
Zegen 

 
 
 
 

Orgelspel 


