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Nieuwsbrief 

  Protestantse Gemeente  
Den Helder 

        
      

Zondag 21 juli 2024, achtste zondag na Trinitatis.   
Liturgische kleur: groen  

 

In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw. Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan  
het einde der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid. (Psalm 48: 10 - 11) 

 

Kerkdiensten 
21 juli 2024, 10.00 uur, Bethelkerk ds. Peter den Braanker    
28 juli 2024, 10.00 uur, Vredeskerk ds. Peter den Braanker   
 

Omzien naar elkaar 
Maandag 24 juni jl. heeft mevrouw Annie Swart-Weerheim een heupoperatie ondergaan. 

Het herstel verloopt moeizaam. Laten we aan haar en haar man Rien denken. 
 

Dinsdag 16 juli jl. heeft René de Bock het ziekenhuis mogen verlaten. 
Wij wensen hem een goed herstel toe maar helaas is zowel Marieke als René besmet geraakt 
met het coronavirus. 
Laten we naar hen omzien. 
 

Wil je weer eens bezoek van iemand van de kerk of heb je een persoon ontmoet die aandacht 
en/of hulp nodig heeft? 
Mail dan naar de coördinatoren: pastoraat @pkndenhelder.nl of bel naar Coby Renes 0223-643172 en  
b.g.g. 06-45793404 of naar Rens Biersteker 0223-634079 en b.g.g. 06 of b.g.g. 06-33423294 
 

 
Bloemengroet 

De bloemengroet vanuit de gemeente gaat naar de fam. De Bock 
 

 

Bestemming collecte 
 Datum 1ste collecte 2de collecte 3de collecte 

21 juli 2024 Diaconie Kerk Jeugdwijk 
28 juli 2024 Diaconie Kerk Wijkwerk 

 

Startzondag  
Ook het seizoen 2024-2025 kent een startzondag en wel op 22 september.  
Voor de voorbereiding van die dag kunt u, kan jij, zich/je opgeven, zodat we er een inspirerende dag van kunnen 
maken. Graag doorgeven aan iemand van de werkgroep Vieren (Pieter Versluis, Corrie Rus, Bauke Klootwijk, Henk 
Timmermans of Liny Kraak). Het thema voor het nieuwe jaar is "Als nieuw". Informatie en mogelijk ideeën, zie de 
website van de Protestantse Kerk Nederland, https://protestantsekerk.nl/onderwerp/startzondag/   
 
 

 

 

Voor alles is een tijd. 
 

Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen over 
de wijze koning Salomo en een wijsheidstekst uit het Bijbelboek 
Prediker.  
 

Op deze zondag staat Prediker 3:1-8 centraal: voor alles in het 
leven is er een eigen tijd. 

 

Koster Bethelkerk 
21 juli  Piet Streefkerk 
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